
De glimlach die je uitstuurt komt altijd terug 

Het consultatiehuis waar medische hulp via de Oosterse geneeskunde wordt beoefend.  
Medische consulatie, check-up, behandeling. vooral voor minder begoede en heel arme mensen. 

Alle inzet van de zusters -hoe klein ook- wordt door gebed gedragen opdat mensen geloof, hoop en liefde  
mogen ervaren. Dit zowel bij de gever als de ontvanger.  

Dit uit zich vooral in glimlachende, vreugdevolle  en gelukkige gezichten. 
Wij als HOEK-beweging zijn blij hen te kunnen ondersteunen. 

Het leprakamp ‘Ben Sanh’ en  
gezinnen in moeilijkheden 

Animatie en giftenbedeling bij 
mensen met een beperking 

Kosteloze 
maaltijden  

en voedsel–  
bedeling en 
financiële 
steun aan  

leprapatiënten 
en  

arme gezinnen 

Zusters van Maria   Gebed en meditatie omzetten in daden 

De hoofdcommuniteit in Lai Thieu bestaat uit studerende kandidaten, het noviciaat en zusters die werken en  
studeren. Op zich hebben zij geen specifieke taak maar hun engagement is toch super groot. 

Zij hebben eigen caritatieve werken als ziekenbezoek, voedselbedeling aan armen, onderwijs en studiehulp aan arme 
kinderen en jongeren. Er bovenop sluiten ze aan bij de caritatieve opzet van het bisdom.  

In de vastentijd was er speciale aandacht en hulp bij leprapatiënten. 

voor de 
behandeling  

na de  
behandeling  


