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Lieve vrienden van Boeta

Om de zoveel tijd moet je jezelf bevragen en evalueren. Dat is wat we op dit moment doen met Boeta. We denken na hoe we de toekomst

haalbaar en continu kunnen maken, maar ook hoe we onze achterban kunnen versterken en verbreden. Uiteraard zijn we heel dankbaar met onze

vaste donateurs en iedereen die doorheen de jaren ons gesteund heeft, maar we willen meer. We willen meer mensen die ons via kleine giften en

extraatjes steunen. We willen meer contact met de achterban en vaker doorheen het jaar een ‘fijn (ontmoetings)moment’ orgainseren. We willen

ook nog meer in Zuid-Afrika kunnen doen. Daarvoor kunnen we gelukkig rekenen op de steun van ons lokaal team dat ook steevast zichzelf

bevraagt en ons uitdaagt. Een leuke tandem waarbij we van twee kanten het beste voor hebben.

Tijdens die ‘doorlichting van onze werking’ is het fijn om feedback te krijgen van mensen om ons heen - waarom ze ons

steunen en waarom ze blijven vertrouwen in onze werking, maar ook om die feedback van onze eigen studenten te krijgen.

Onlangs hoorde ik via studenten van Vives die op uitwisseling waren in Zuid-Afrika hoe ze bij één van onze oud-studenten

op bezoek waren en die spontaan heel de werking van Boeta en het belang ervan voor zijn verhaal uit de doeken deed.

Die ambassadeurs - en het feit dat die verhalen ons via via bereiken - tonen aan dat we een blijvend verschil maken.

Leest u zeker ook het verslag van één van onze oud-studenten in deze Koerant.

Als we dus aan onszelf werken, dan doen we dat voor hen en om onze vertrouwelingen in Zuid-Afrika te blijven steunen.

Bedankt dat u ons daar steeds in blijft helpen!

Groet-je

Pieter



Onderwijs, veel meer dan kennis overbrengen

Celine begon haar carrière in het onderwijs in 2020 als onderwijsassistent. Haar

start was onzeker; haar contract werd onverwacht beëindigd. Toch zag de

schooldirecteur het potentieel in haar en bood haar een plek aan als

interimleerkracht. Midden de coronapandemie, een periode vol uitdagingen en

onzekerheid, gaf zij les aan verschillende leerjaren en vakken.

“De pandemie maakte het onderwijs zwaar,” schrijft Celine. “Maar het gaf mij ook

de kans om intensief contact te leggen met mijn leerlingen. Ik realiseerde me hoe

belangrijk het is om niet alleen kennis over te dragen, maar ook een

vertrouwensband op te bouwen.” Deze persoonlijke verbinding bleek cruciaal,

vooral voor leerlingen uit moeilijke thuissituaties.

“Het motiv“Het motiveereert mij om mijn leerlingen te zien grt mij om mijn leerlingen te zien groeien en bloeien, niet alleen in hetoeien en bloeien, niet alleen in het

klaslokaal, maar ook daarbuiten,klaslokaal, maar ook daarbuiten,” aldus Celine.” aldus Celine.

In 2021 maakte Celine de stap naar een vaste baan als leerkracht. Ze nam de

verantwoordelijkheid op zich om Engels te geven aan graad 8 en 9. Ondanks de

vele uitdagingen wierp haar steun vruchten af. Een mooi voorbeeld is Shaigan, die

zij aanmoedigde om mee te doen aan de jaarlijkse Valentijnsshow van de school

als model. Shaigan deed mee – en won! Sindsdien draagt hij trots de titel “Mister

Valentine”.

“Het motiveert mij om mijn leerlingen te zien groeien en bloeien, niet alleen in het

klaslokaal, maar ook daarbuiten,” aldus Celine.

In 2022 werd haar harde werk erkend toen haar lesmateriaal als voorbeeld voor

anderen werd geprezen. De schooldirecteur complimenteerde haar persoonlijk en

moedigde haar aan om haar mooie werk voort te zetten. Later breidde Celine haar

taken uit naar creatieve vakken. Zo nam ze met haar klas deel aan een

internationaal penvriendenproject, waarbij ze boeken, schoolspullen en rugzakken

ontvingen van leerlingen uit andere landen. “Ik hoop dat we in de toekomst ook

zoiets met de Boeta Foundation kunnen organiseren. Het zou fantastisch zijn om

onze leerlingen zo met de wereld te verbinden,” vertelt Celine.

In 2024 werd Celine benoemd tot assistent-leider – een erkenning van haar

leiderschap en betrokkenheid. Tegelijkertijd bleef ze haar lessen met passie en

toewijding geven. In 2025 kreeg ze de zware taak om vier verschillende vakken

aan meerdere leerjaren te geven. Ondanks de druk blijft ze optimistisch: “Het is

niet makkelijk, maar ik geef nooit op. Mijn leerlingen verdienen het beste van mij.”

“Ik had slapelo“Ik had slapelozze nachten, maar het was het allemaal waare nachten, maar het was het allemaal waard.d.""

Een van de hoogtepunten in Celine’s leven was het afronden van haar Honours

Degree in Toegepaste Taalkunde. Ondanks haar drukke baan studeerde ze ‘s

nachts en betaalde ze de opleiding in termijnen. In maart 2025 ontving ze haar

eindresultaten en in juni zal ze officieel afstuderen. “Ik had slapeloze nachten,

maar het was het allemaal waard. Mijn moeder motiveerde me steeds om door te

zetten. Nu ben ik trotse houder van een bachelor, een postgraduaat in onderwijs,

lid van Golden Key én heb ik mijn Honours Degree behaald.”

Celine werkt in een gemeenschap waar veel kinderen te maken hebben met

armoede, gebroken gezinnen en psychische problemen. “Onderwijs is zoveel meer

dan kennis overbrengen. Soms ben ik ook maatschappelijk werker, moederfiguur

en vertrouwenspersoon.”

Ze sluit haar verhaal af met een oprecht woord van dank aan vzw Boeta:

“De steun van vzw Boeta, in al haar facetten, heeft mijn leven veranderd. Jullie

geloof in mij heeft mij gebracht waar ik nu ben. Ik ben voor altijd dankbaar.”

Het verhaal van Celine herinnert er ons aan dat onderwijs het fundament is voor

een vrije en rechtvaardige samenleving. We danken Celine voor dit prachtig

verhaal en wensen haar alle succes voor de toekomst!

Het inspirerende verhaal van Celine

Op 27 april herdacht Zuid-Afrika Freedom Day, de dag waarop in 1994 de allereerste

democratische verkiezingen werden gehouden. Een historische mijlpaal die het begin

markeerde van vrijheid voor alle Zuid-Afrikanen, ongeacht huidskleur. Vrijheid om te

stemmen, maar ook de vrijheid om te leren, te groeien en een toekomst op te bouwen.

In het licht van deze betekenisvolle dag ontvingen wij bij vzw Boeta een bijzondere e-

mail van een van onze oud-studenten: Celine ReCeline Reynoldsynolds. Zij deelde haar

indrukwekkende verhaal over haar reis in het onderwijs, een verhaal dat wij graag met

jullie willen delen.

Cadeautip Steun Boeta en ontvang een
fiscaal attest

Wil je VZW Boeta steunen met een eenmalige gift of via een doorlopende opdracht?

Beide opties helpen ons enorm vooruit en je kunt profiteren van een

belastingvoordeel.

Bij een eenmalige gift of een doorlopende opdracht (waarbij je maandelijks een vast

bedrag overmaakt) vanaf 40 euro per jaar, ontvang je een fiscaal attest. Dit attest

maakt het mogelijk om te genieten van een belastingvermindering van maar liefst

45%. Concreet betekent dit dat een gift van 40 euro in 2025 je slechts 22 euro kost.

Stort uw gift op BE66 7380 3734 7143 van vzw Kontinenten met vermelding van uw

naam en voornaam - rijksregisternummer - Boeta.

Eke bijdrage, groot of klein, maakt een groot verschil en wordt enorm gewaardeerd.

Contacteer ons voor meer info. Fiscale attesten worden onmiddellijk in de

belastingsaangifte opgenomen.

Op zoek naar een bijzondere manier om je feest extra betekenis te

geven?

Geef je verjaardagsfeest, doopfeest, pensioenfeest of andere gelegenheid

die extra glans door vzw Boeta als cadeautip te vermelden op je

uitnodigingen. Vraag je gasten om in plaats van een traditioneel cadeau

bij te dragen aan onze projecten in Ocean View. Zo geef je via deze weg

een mooie toekomst aan de jongeren in Ocean View.

We helpen je graag met de juiste vermelding voor op je uitnodigingen.

Neem contact met ons op via mail of telefoon. Samen zorgen we voor

een mooie en impactvolle boodschap!



In de kijker!

€12 per dag om meer dan 100 straatbewoners dagelijks van een ontbijt en een

warme maaltijd te voorzien - dat is de kostprijs voor een dag Soup Kitchen.

Onder leiding van Tasha Davis gaan vrijwilligers dagelijks aan de slag om

'Boeta' te zijn voor heel wat mensen die geen brood op de plank krijgen. De

Soup Kitchen is overigens een plek waar heel wat mensen op regelmatige

basis terecht kunnen voor kleine medische verzorging, advies en praktische

hulp.

Wil jij ook een groot verschil maken met een kleine bijdrage? Steun ons dan

voor 1 dag of meer. 12 euro kan je storten op rekening BE25 7380 3712 7982

van vzw Boeta met vermelding van je voorkeurdag en gsmnummer of email. Je

krijgt dan foto's van 'jouw soupkitchen'

Ben je overigens van plan om op reis te gaan naar Zuid-Afrika. Kom dan zeker

een voormiddag langs. Onze medewerkers geven je deskundige uitleg over de

werking van vzw Boeta en de specifieke situatie in Ocean View. Bovendien kan

je de handen uit de mouwen steken door mee te koken en eten uit te delen in

onze Soup Kitchen.

Vlaamse studenten Sociaal Werk kwamen op bezoek in Ocean View High

School en maakten kennis met onze alumnus Luke Delcarme. Hij vertelde

honderduit over de kansen die hij kreeg van vzw Boeta om te studeren,

zijn diploma als leerkracht te halen en nu zelf les te geven op de school

waar hij vroeger zijn broek versleet. Een sterke getuigenis van hoe die

paar kansen zijn leven gemaakt hebben en hoe hij nu ook die boodschap

probeert uit te dragen aan zijn leerlingen.

Bezoek in Ocean View

Liselot uit Brugge is al vaker vrijwilliger geweest in heel wat Zuid-

Afrikaanse projecten, maar kwam onlangs terug kennis maken met vzw

Boeta. Naast een rondleiding in Ocean View hielp ze koken en verdeelde

ze het eten aan de vele bezoekers.

Wil jij ook een
groot verschil

maken met een
kleine bijdrage?

Bedankt!
De popquiz in Sint-Michiels Brugge werd dit jaar georganiseerd ten voordele

van vzw Boeta. We verzorgden met een handig team de bar. De mooie

opbrengst van 1.212 Euro gaat integraal naar onze projecten. Bedankt aan de

organisatie!

Hanne Claryse, Ticiane Cools, Romy Vandenbussche en Eva Devisch van het

OLVH in Brugge besloten de winst van hun mini-onderneming Potjeuniek te

schenken aan vzw Boeta. Wat een mooi initiatief! Bedankt!



IN DE KIJKER

www.boeta.be --- info@boeta.be --- www.facebook.com/vzwboeta --- +32 477 439 195
Maatschappelijke zetel vzw Boeta: Hilaire Couvreurstraat 7, 8200 Sint-Michiels RPR Brugge - 0500.539.497

IN DE KIJKER

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Leestips

Zwervelingen speelt zich af in Zuid-Afrika in 1927, een tijd

waarin koloniale wetgeving en raciale scheidslijnen het

dagelijks leven diepgaand beïnvloeden. In het hart van het

verhaal staat Abram, een witte Britse spoorwegarbeider, die

getrouwd is met Alisa, een Jamaicaanse vrouw van kleur.

Samen proberen zij met hun twee jonge dochters een

eenvoudig, liefdevol bestaan op te bouwen aan de randen van

een samenleving die hen argwanend en vijandig bejegent.

Hun vreedzame leven wordt abrupt verstoord wanneer de

Zuid-Afrikaanse overheid de beruchte Ontuchtwet invoert.

Onder de toenemende druk van racistische bureaucratie,

maatschappelijke uitsluiting en voortdurende dreiging van

vervolging brokkelt de stabiliteit van het gezin langzaam af.

Abram wordt verscheurd tussen zijn plichtsbesef en zijn

onvermogen om zijn gezin te beschermen in een vijandige

omgeving. Alisa, die steeds vaker worstelt met depressieve

gevoelens, een groeiend gevoel van isolement en een diep

gewortelde identiteitscrisis, raakt steeds verder verwijderd

van zichzelf en haar gezin.

Zwervelingen is meer dan een familiedrama: het is een

gelaagd verhaal waarin persoonlijke tragedie wordt verweven

met Afrikaanse mythen, orale tradities, rituelen en symboliek.

De roman stelt indringende vragen over afkomst,

verbondenheid, en het recht op een eigen plek in de wereld.

Wat betekent het om thuis te zijn in een land dat je niet

erkent? Wie bepaalt waar je thuishoort, en wat gebeurt er

wanneer de wetten van de staat botsen met de wetten van

het hart?

De titel Zwervelingen verwijst niet alleen naar fysieke

ontheemding, maar ook naar innerlijke desoriëntatie: het

gevoel nergens volledig welkom te zijn. Het boek onderzoekt

wie vertrekt, wie blijft, en wie — in een verscheurde wereld —

mag beslissen over zijn of haar eigen lot.

Tussen oorlog en vrede ontvouwt zich tegen de achtergrond

van Zuid-Afrika tijdens de Tweede Wereldoorlog, ver van de

Europese frontlinies, maar diep geraakt door de gevolgen

ervan. Het verhaal draait rond het Afrikanergezin Fourie, dat

woont op een afgelegen plaas (boerderij). Wat ooit een hechte

familie was, begint langzaam te barsten onder de druk van

politieke spanningen, morele verdeeldheid en onverwerkte rouw.

De oorlog heeft zijn sporen nagelaten. Niet alleen in Europa,

maar ook in het dagelijks leven van Zuid-Afrikaners, waar

loyaliteiten uiteenlopen. De jonge Klara Fourie, gevoelig en

scherpzinnig, draagt het verdriet van het verlies van een goede

vriend die sneuvelde bij de slag om El Alamein. Terwijl haar

ouders verstrikt raken in ideologische discussies en de harde

realiteit van het boerenbestaan, probeert Klara met alle macht

de harmonie in huis te bewaren. Maar de spanningen blijven

toenemen.

Wanneer een Italiaanse krijgsgevangene, gevangen genomen in

El Alamein, op de boerderij tewerkgesteld wordt, kantelt

Klara’s wereld opnieuw. De vreemdeling, hoewel stil en op

zichzelf, wordt voor haar het gezicht van alles wat haar is

afgenomen. Een diepe, irrationele woede groeit in haar — een

gevoel dat ze nauwelijks begrijpt, laat staan kan beheersen. De

man wordt verplicht te helpen met de bouw van een grote

brug, een metaforisch en letterlijk bouwwerk dat evenzeer

verbindt als verdeelt.

Terwijl de brug langzaam vorm krijgt, vallen de verhoudingen

binnen het gezin verder uiteen. Oude wonden worden

opengereten, sluimerende spanningen komen aan de

oppervlakte. Klara’s innerlijke strijd — tussen haat en

mededogen, tussen rouw en hoop — wordt het morele hart van

het verhaal. De oorlog woedt niet alleen buiten de grenzen van

het land, maar ook binnen de muren van het huis, en vooral

binnenin de mensen zelf.

Dit is een meeslepende roman over verlies, verzet, identiteit en de

noodzaak van vergeving. Een verhaal dat laat zien hoe groot de

gevolgen van oorlog kunnen zijn, zelfs voor wie er ver vandaan

leeft.

Dit boek leg je pas weg als je het in één adem hebt uitgelezen.

Binnenkort in de boekhandel: Hildegard – een aangrijpende en

meeslepende historische roman over moed, moederliefde en

overleven in onmenselijke tijden.

In het jaar 1905, te midden van politieke onrust en groeiende

dreiging in het Russische Rijk, wordt het leven van de jonge

Hildegard abrupt overhoopgehaald. In het holst van de nacht

moet zij met haar ouders in allerijl vluchten van hun landgoed.

Voor het eerst proeft zij de angst en onmacht die oorlog met

zich meebrengt.

De familie vindt een nieuw onderkomen in Duitsland, waar

Hildegard opgroeit tot een plichtsgetrouwe jonge vrouw. Maar

haar leven blijft getekend door keuzes die anderen voor haar

maken. Haar vader bepaalt wie zij moet huwen. Toch probeert

ze haar lot te aanvaarden, in de hoop dat liefde kan groeien in

de schaduw van verwachtingen en conventies.

Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, staat Hildegard opnieuw

aan het begin van een periode van groot verlies en

onzekerheid. In Berlijn wordt haar dochtertje Esther geboren —

een sprankje hoop in een tijd van toenemende duisternis. Maar

terwijl haar echtgenoot en zonen naar het front vertrekken,

vallen de bommen op de stad. Honger, kou en angst bepalen

het ritme van elke dag. Hildegard moet nu alles op alles zetten

om zichzelf en haar kind te beschermen. Alleen, zonder hulp,

leert ze overleven te midden van het puin van een wereld die

uit elkaar valt.

Wanneer de oorlog eindelijk voorbij is, rest haar niets dan de

scherven van een leven dat haar nooit volledig toebehoorde.

Gebroken, maar niet verslagen, besluit Hildegard een nieuwe

weg in te slaan. Haar keuze, geboren uit liefde en wanhoop, zal

niet alleen haar eigen leven bepalen, maar ook dat van haar

dochter en toekomstige generaties.

Hildegard is het eerste deel in de indrukwekkende trilogie

Onderweg naar Zuid-Afrika, waarin Irma Joubert op

meesterlijke wijze de lotgevallen van gewone mensen verweeft

met de grote lijnen van de twintigste-eeuwse geschiedenis.

Met haar kenmerkende stijl vol empathie, historische precisie

en emotionele diepgang schetst ze een krachtig portret van

een vrouw die vecht om haar waardigheid, haar kind en haar

toekomst.

Verschijnt juni 2025


