
De eerste schooldag 

Ook in het Rainbowcenter in Ulaanbaatar – Mongolië –  

was 2 september een grote dag. 

Een stevige voorbereiding om het centrum weer op punt te krijgen. Metsel- en schilderwerk, alles 

terug op zijn plaats, vlees in de diepvriezer om het hele jaar door iedere middag een voedzame 

maaltijd te prepareren… Detail: 1 september werden een hele koe en 2 schapen uitgebeend en 

versneden door de kokkin, haar man en een leerkracht.  Een kwestie van te weten welk vlees in de 

kuip zit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom terug op school met een natje (melkthee) en een droogje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toch wel een merkwaardige start: voor de kinderen en jongeren lopen er twee vreemde vogels 

rond. Wij worden er onthaald als speciale gasten en mogen in een korte speech onze indrukken 

weergeven en vooral aan kinderen, hun ouders en de leerkrachten een boeiend schooljaar 

toewensen. Gelukkig neemt zuster Nimi de vertaling naar het Mongools voor haar rekening. 

Onze belofte om het center verder te steunen, kreeg een applausje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inderdaad, om dit alles draaiend te houden zijn centen nodig. 

Het rapport voor de komende drie jaren is uitgetekend en meldt nog 20.000 euro te zoeken. 

Iedere Mongoolse tugrik (Mongoolse munt) die zij moeten uitgeven, moeten zij zelf ophoesten. 

Geen toelagen of subsidies… 

Wij en misschien ook jij voelen ons aangesproken om dit tekort weg te werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 Lees verder op volgende pagina o.a. hoe je kunt steunen. 

Samen het nationale 

volkslied zingen 

Doel van het centrum 

Kinderen – jongeren - jonge mensen met mentale en lichamelijke beperkingen kansen geven   

en stimuleren om een onafhankelijk en waardig leven te leiden. 

 

  

 

Leerkrachten en personeelsleden werken met een visie en zien hun taak als een service aan de  

Mongoolse mens en maatschappij. 



En dan aan het werk.  De verschillende disciplines starten op. 

Puzzelen – balspelen – spreekoefeningen – concentratietraining – massage - yoga en relaxatie – 

zelfhelpprogramma’s – muziektherapie - zorg voor de omgeving – creatieve souvenirs maken in 

vilt, leer, parels  – job training… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt op twee manieren steunen: zonder- of met fiscale aftrekbaarheid 

Zonder aftrek: 

BE34 8334 4217 7190 

H.O.E.K.  BIC:  GKCCBEBB        Reigermolenstraat 16,   8480 Ichtegem 

Met  fiscale aftrek: 

Voor jaarlijkse giften vanaf 40 euro, via het rek.nr.  BE21 0000 7186 7603,  BIC:  BPOTBEB1,   

van vzw Kontinenten  Potterierei 72, 8000 Brugge 

met vermelding: Shanti Mongolië  + naam en voornaam + rijksregisternummer zoals op uw paspoort, kan 

een fiscaal attest worden afgeleverd.  U krijgt voor al uw giften van dit jaar een fiscaal attest in maart van 

het volgend jaar. 


