
Beste                                                                                                             Kisenzo, 5 december 2023 

Hier zijn we terug met alle medewerkers om jullie heel oprecht “DANK” te zeggen voor 

elke steun tijdens het voorbije jaar. ’t Was hel wat! Graag wensen we jullie allen  

een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Jaar met de menslievende God, op de dagelijkse 

tocht van jullie leven, om geborgen te zijn in “Zijn Vrede”. Hiervoor bidden we elke dag. 

Spijtig is het dat de politieke en economische situatie niet positief is. Zo krijgen we veel 

armen, verlatenen en zieke. Voor ’t ogenblik verzorgen we deze maand 84 mentaal 

gestoorden. Dit aantal groeit met ongeveer 10 pr maand. Voor zoveel mensen hebben 

we niet genoeg medicatie. Zie ook op de foto’s een vrouw die opgesloten en gebonden 

was in een kleine varkenshok. Nu is terug beter en we bouwden voor haar die hangar.  

De ondervoede kinderen, van enkele maanden tot 15-15 jaar, komen ook verder 

aankloppen. De moeders zijn eveneens ondervoed. De kinderen met een bloedziekte 

worden geholpen door een dokter die zelf ziek is, we helpen hen met voedsel als het kan. 

We hebben ook een groep mensen met aids, ook die vragen om voedsel.  

Vele jeugdigen vanaf +/- 12 jaar zien geen kans om te studeren en vormen benden om 

zoveel mogelijk te stelen en te doden. Velen die werken voor de staat krijgen geen 

wedde. De gepensioneerden wachten op hun pensioen. Nu hebben we gelukkig een 

burgemeester die probeert orde te scheppen, maar met tegenwerking van de profiteurs. 

Jullie zien de groepsfoto van mijn medewerkers, CARITAS. Mensen met een liefdevol hart 

die mij bijstaan om de verlatenen, de zieken op te zoeken. Ze brengen die naar het 

hospitaal, vragen geld aan de buren om ze met een bijlage van mij te laten verzorgen.  

Ze helpen mee bij de voedselbedeling. Beste medewerkers, wij zouden niet kunnen 

leven zoals de gewone bevolking nu moet doen, zonder hulp van de staat, met die 

corruptie en het bedrog. Met de dagelijkse bekommernis om die mensen een 

waardevoller leven te geven, staan we samen met hen in voor de pastoraal: 

de catechese, de bibliotheek, de foyer … ook op dat vlak is er een zekere armoede!  

In deze omstandigheden, door onze inzet, met jullie steun, getuigen we samen,  

dat we met de Heer de “Vrede” willen waar maken.  

 

Zalig Kerstfeest, Gezegend Jaar & dank in gebed voor jullie. 

Zr. Camilla Vereecke. 


