
 

      Kinshasa, 16 maart, 2024 

Lieve vrienden van ORPER, 

Vooreerst hopen wij dat jullie het allemaal goed maken. 

Zaterdagavond 2 maart, werden we, na een rustige vlucht van 8 uur, zeer warm 

verwelkomd op de luchthaven in N’Djili.  

De week begon met een  bezoek aan al de huizen van ORPER.  

De kinderen en het personeel waren zeer blij om ons weer terug te zien. Ook de groepjes 

jongeren op straat, die we bezochten met het Centre Mobile, herkenden ons meteen en 

waren erg opgetogen. 

We zijn nu reeds twee weken hier en de tijd gaat zo vlug voorbij. 

Onze activiteiten variëren van dag tot dag.  

Zo hebben we al twee besnijdenissen meegemaakt. Een baby’tje van 3 maanden en een 

van 5 maanden. Voor ons was het toch een aangrijpende bedoening. De baby’tjes 

weenden wel erg want dit ingrijpen gebeurt zonder verdoving. Kalmeren van onzentwege 

had geen resultaat. Gelukkig was het snel achter de rug. Het zit hier in de cultuur dat 

jongens besneden worden. 

We hebben heel wat spelletjes, knutselmateriaal en schoolgerief bij voor de kinderen in 

de huizen.  

Op 8 maart was het Internationale Dag van de Vrouw en dit werd gevierd met de meisjes 

van ORPER. Zeer sober natuurlijk en de volwassen vrouwen droegen donkere kleding om 

hun steun te betuigen aan de vrouwen in Oost-Congo die in oorlogsomstandigheden 

leven.  

We hebben gisteren eindelijk bericht gekregen dat onze 11 coli zijn aangekomen. Dit 

keer waren ze 2 maanden onderweg. We zullen ze morgen, zondag, afhalen en 

uitpakken. Een mooie bezigheid.  

Vorige maandag werden we ontvangen op de Belgische Ambassade De ambassadeur is 

een vriendelijke vrouw die het in dit land niet gemakkelijk heeft. 

Het verkeer hier is echt hels. Op een jaar tijd is het aantal vehikels en vooral moto’s weer 

toegenomen. We spreken over “vehikels”, vele zijn niet om aan te zien en men zegt dat 

hier een “technische controle” is. Hoe dat daar gaat is een groot vraagteken. Wat je op 

de weg ziet is echt niet te beschrijven. 

Ook is Kinshasa een zéér vuile stad. Plastieken flessen overal waar je kijkt. 

Nog even een woordje over de temperatuur. Het is momenteel zeer warm, vandaag was 

de gevoelstemperatuur 43° C. Morgen voorspelt men hetzelfde. 

  

Dit zijn zo wat onze ervaringen van de eerste 2 weken.  

We horen dat de lente in België zijn intocht doet en dat maakt ons blij. Geniet ervan! 

Wij wensen jullie het allerbeste en zeggen dan weer : tot vlug. 

Warme groetjes, 

Anny en Marijke 


