
 

NIEUWSBRIEF – 2023 
 

                 Dag allemaal 
Ook op het einde van dit jaar brengen we jullie 
graag op de hoogte van het reilen en zeilen binnen 
Keur Tippi. Het voorbije jaar konden opnieuw veel 
meisjes zich verder ontwikkelen op school door de 
Franse taal en het naaien verder onder de knie te 
krijgen. Hierbij een overzicht. 

 

 

SENEGAL 
 
Ondertussen is het schooljaar alweer enkele maanden bezig. Met hun nieuwe outfits waren de 
leerlingen er alvast helemaal klaar voor.  
 

     
 

Ook dit jaar werden ze opnieuw volop ondergedompeld in de kunst van het naaien en kregen ze de 
Franse taal meer onder de knie. Hiernaast kregen ze ook vormingen rond seksualiteit, 
weerbaarheid, hygiëne, anticonceptie, etc. Omdat beelden meer zeggen dan woorden, delen we 
hier graag wat foto’s. 



 

   



 

 



 
 



 

Leerlingen van het vierde jaar krijgen de kans om op stage te gaan. Zo hebben we dit jaar een 
nieuwe stageplaats In atelier Eli in Mbour. 5 leerlingen hadden het geluk er stage te mogen volgen. 
Op het einde van de stageperiode kreeg Bineta er zelfs een arbeidscontract. Dit maakt ons heel 
trots.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ook een andere leerling, Fakhane, kreeg bij een ander atelier en stageplaats, Apiafrique, een 
arbeidscontract. 
 

    

 

 

 



 

Samen met de groep van de inleefreis gingen we ook met de leerlingen op schoolreis naar het 
atelier van Apiafrique. Dat was plezant. 

 

In juli 2022 vonden dan de eindexamens en de proclamatie plaats. De proclamatie is steeds een 
feestelijke gebeurtenis en we zagen opnieuw heel veel trotse leerlingen. 

 

        



 

 
 
Ook was er naar jaarlijkse gewoonte een voebaltornoooi We kregen vanuit België leuke 
voetbaluitrustingen die met heel veel plezier gedragen werden.  
 

      



 

 

      
 
    

                                            
 
   

BELGIE 
 
Ook in België gaat de werking van Keur Tippi verder.  
 
Bachelorproef Valentina en Jade 
 
Van maart tot en met mei gingen Valentina en Jade, 2 studenten van de Vives, naar Senegal voor 
hun bachelorproef. We laten ze hier graag zelf even aan het woord. 
 
 
 
Beste lezers 
 
 
Wij zijn Valentina en Jade, twee studenten Sociaal Werk 
en Toegepaste psychologie die net afgestudeerd zijn aan 
de hogeschool Vives. In Maart 2023  kregen wij de kans 
om in het kader van onze Bachelorproef voor 3 maanden 
op project te gaan in Keur Tippi, Senegal. Wat een 
ervaring! 
 



 

 
 
We verbleven daar bij het gezin Diouf die ons steeds hartelijk ontvingen en ons de lokale gebruiken 
leerden van hoe het leven in Senegal er aan toe gaat. Zo leerden we uiteraard de Senegalese keuken 
kennen, maakten we een Ramadan met hen mee en talloze toffe feesten zoals een doopsel en een 
trouwfeest.  
 
In Keur Tippi kregen we de opdracht van Dorine om 
aan de meisjes lessen te geven omtrent seksuele 
voorlichting en basishygiëne. Daarnaast voerden we 
een onderzoek uit naar de studierichting ‘Santé 
communautaire’. Deze opleiding bestaat al in Senegal 
en zou mogelijks een mooie aanvulling zijn van het 
aanbod in Keur Tippi. Het was dus aan ons om te 
onderzoeken wat het draagvlak en de mogelijke 
opties zijn om dit al dan niet te verwezenlijken.  
We gebruikten hiervoor onder andere onze lessen om 
de meisjes te observeren en een beeld te krijgen van 
hoe zij hier tegenover zouden staan.  
 
Daarnaast brachten we ook werkveldbezoeken aan onder andere Centre Ados en CFP MBour. Daar 
namen we verschillende interviews af waardoor we veel informatie konden vergaren over hoe de 
opleiding Santé Communautaire in elkaar zit en wat de vereisten zijn.  
 
Dankzij meneer Diouf, onze gastvader die werkt op het ministerie van onderwijs konden we ook een 
mooi zicht krijgen op wat er op vlak van administratie allemaal in orde gebracht zou moeten 
worden om deze opleiding in te voeren op Keur Tippi. 
 
Na ons hele onderzoek moesten we helaas besluiten 
dat het enorm moeilijk is om deze opleiding in te 
voeren. De randvoorwaarden voor de richting zijn 
dat de school en richting moeten voldoen aan de 
vooropgestelde voorwaarden van het Ministerie van 
Onderwijs. Dit gaat dan over de staat van het 
schoolgebouw, statuut van de school, medisch 
materiaal en leerkrachten met een medische 
achtergrond.  
 
De leerlingen moeten voldoen aan het vereiste niveau om deze studie te mogen aanvatten. Dit 
niveau moet (vertaald naar Belgische onderwijsnormen) minstens het derde of vierde jaar van het 
secundair onderwijs zijn. Hiervoor moeten de leerlingen dus over een voldoende kennis van de 
officiële Franse taal beschikken en de nodige biologische en mathematische basiskennis vergaard 
hebben. 
Daarnaast zou het statuut van Keur Tippi moeten veranderen naar dat van een privéschool. Het zou 
dus een heleboel administratie en financiële middelen vragen om dit te verwezenlijken.  
 



 

Daarom ontwikkelden we het idee om een totaal nieuwe vorming op te stellen die we ‘Préparation à 
la Santé Communautaire’ zouden noemen. Deze zou gericht zijn op leerlingen die te vroeg met 
school stopten en dus niet het vereiste niveau behalen om Santé communautaire zelf aan te vatten. 
In de opleiding zou de nodige basiskennis aangeleerd worden om door te stromen naar de 
privéscholen die Santé communautaire aanbieden. Op die manier geef je deze leerlingen een kans 
om hun schoolloopbaan terug op te pikken en toch door te stromen naar de arbeidsmarkt. 
 
Als eindproduct van ons project werd een boekje gemaakt met de uitwerking van reeds enkele 
thema’s die in de nieuwe opleiding zouden kunnen gegeven worden. Dit waren ook de thema’s die 
wij tijdens de lessen aanhaalden en zijn toch qua draagvlak door ons getest. Dit boekje is klaar voor 
gebruik maar vereist echter nog een uitbreiding als hier een volledige opleiding rond gemaakt zou 
worden. Mocht besloten worden dat met geen van beide richtingen aan de slag gegaan wordt, kan 
dit boekje nog steeds gebruikt worden om in de bestaande opleiding een vorming rond deze thema’s 
te geven.  
 
Naast ons project hebben we uiteraard ook het land zelf wat kunnen ontdekken. Zo bezochten we 
het schelpeneiland, île de Gorée en Dakar.  
 
Maar we kunnen beiden besluiten dat we vooral heel veel geleerd hebben over elkaar, onszelf en 
hoe wij persoonlijk omgaan met het cultuurverschil en verschil in waarden en normen. In het begin 
hadden we het lastiger dan we dachten. Je wordt tenslotte helemaal uit je eigen context getrokken 
en wij leerden elkaar ook maar net voor ons vertrek kennen. We mogen van geluk spreken dat we zo 
goed met elkaar overweg kunnen en in die drie maanden elkaar als geen ander hebben leren 
kennen.  
 
Bedankt aan iedereen die ons hierin ondersteunt en bijgestaan heeft. 
 

 

 
 

  



 

Zesde inleefreis 
 
Ook in maart vond de 6e inleefreis plaats. Opnieuw werd een groep van 10 personen 
ondergedompeld in de Senegalese cultuur. Hieronder leven we het verslag van Petra. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

              

 
We hoorden bij de gelukkigen die de school  van Keur Tippi mochten bezoeken.  Dorine vertelde 
ons in geuren en kleuren over haar project.  We ontmoetten de leerlingen en zagen hen aan het 
werk.  We ontmoetten ook ons mete- of petekind.  De schoolgebouwen worden netjes 
onderhouden en zijn ware pareltjes. 
 

 
    

     Bij ons bezoek aan de lagere school van M’Bour waren we       
     aangedaan van de vele gitzwarte, fonkelende kinderogen     
     die ons vanuit alle hoeken aanstaarden. 

 

Op 12 maart 2023 vertrokken we met 
een groepje enthousiastelingen op 
inleefreis naar Senegal. 
We wisten dat dit geen gewone 
toeristische trip zou worden.  We vielen 
van de ene verbazing in de andere en 
werden werkelijk ondergedompeld in de 
Senegalese cultuur. 

 

 



 

   
We namen een kijkje op de medische post van M’Bour.  Daar ontmoetten we een mama en 
haar pasgeboren baby. Belgen zoeken Belgen op.  Zo kwamen we terecht bij likeur Warang 
waar we onthaald werden met tal van proevertjes. 

Onze inleefreis werd afgewisseld met een dagje strandvakantie in Saly.  Het echte toeristische 
Senegal met zijn parelwitte, opgepoetste stranden, chique hotels en vele straatventers.   

Een stukje natuur mocht ook niet ontbreken.  We maakten een boottocht langs de mangrove op 
de Lagune de la Somone.  Daar konden we genieten van het natuurschoon en de stilte op het 
water. 

Wist je dat het grootste weeshuis van Senegal zich in M’Bour bevindt ?  Dorine zorgde ervoor 
dat wij daar een kijkje mochten nemen. ‘Vivre Ensemble’ La Pouponnière de M’Bour, waar een 
200-tal weeskinderen werden ondergebracht.  Daar werden we stil van. 

Onze dagen waren goedgevuld en toch was er veel tijd voor rust en ontspanning. 
 
We verbleven in een typisch Senegalees hotel.  Daar werden we lekker verwend.  Het hotel bood 
alles wat we nodig hadden.  Wie dat wou kon zich op tijd en stond eventjes terugtrekken op z’n 
kamer, anderen genoten van een verfrissende duik in het mooie zwembad, terwijl de rest van de 
groep een aperitiefje nam op het zalige terras bezaaid met tropische planten en bloemen. 

Wat ons vooral is bijgebleven is de gastvrijheid en oprechte vriendelijkheid van de Senegalese 
bevolking. 

 

 

 

 

 

 

 

 Een strandwandeling langs de kleurrijke pirogue 
(typische Senegalese visserboten) bracht ons bij 
de vismijn en de lokale markt.  Mega druk, 
hectisch, kleur- en geurrijk.  De handelaars heel 
vriendelijk en ware charmeurs.  Een plaatselijke 
gids loodste ons door de vele steegjes en bracht 
ons naar de ambachtenmarkt.  Daar werden we 
verrast met een privé djembé optreden.   

 



 

Uitwisseling O.L.V. Hemelvaart Waregem 
 
Er was dit jaar ook een samenwerking tussen Keur Tippi, de middelbare school O.L.V. Hemelvaart 
Waregem en de stad Waregem. Leerlingen van de derde graad moderealisatie kregen zo de kans 
om naar Senegal te gaan op uitwisselingsreis. Zo konden ze zien hoe meisjes van hun leeftijd daar 
leven en konden ze naaitechnieken en -vaardigheden uitwisselen. 
 

    
 

      
 
 
 
  



 

Bart en Anne Mie gingen schilderen in de school. 
 
Hoe ze daar terecht kwamen en hoe het verliep vertellen ze ons ook graag zelf.  
 
Onze reisplannen starten pas na ons 50ste en wij wilden nog eens ‘ iets anders ‘ ontdekken. 

Dus sprak een ‘ inleefreis ‘ naar Senegal ons onmiddellijk aan. We vertrokken met een toffe groep op 
8 maart 2020 .Het werd een unieke, boeiende ervaring waar we beiden onmiddellijk ons hart 
hadden verloren. Prachtig zinvol project, met respect voor de lokale bevolking. 
We beleefden een boeiende week en genoten eveneens van de omgeving en de groep. 
Tussen een pastis en een frisse pint kwam het idee om terug te komen. Maar om mee te helpen aan 
een project of iets dergelijks. Dorine kan wel af en toe een paar vrijwilligers gebruiken. 
Na 2  jaar kwam de nood om de school op te frissen en vooral de binnenplaats te schilderen. 
Wij wilden dit wel in samenwerking met iemand ter plaatse , die meer weet van hoe de afwerking 
daar is, en vooral wat gebruiken ze van materialen. We konden rekenen op een plaatselijke schilder. 

 
De eerste dag gingen we bij de lokale bazaar verg kopen en gingen we meteen aan de slag. We 
waren gedreven. De tweede laag kon er die dag ook al boven.  

Gelukkig kwam Edward ons de volgende dag bijstaan, want ons resultaat was wel proper, maar niet 
volledig gedekt. Bleek enkel een primer te zijn die we meekregen. Samen met Edward Is Bart bij een 
andere bazaar betere verf gaan halen en merkten wij direct een goed resultaat. 
 
Na de binnenplaats werden ook de andere muren van de school bijgepleisterd en voorzien van een 
nieuwe verflaag. Met 2  mannen en goed weer lukte dit op een 4 tal dagen. 

 

 

  

             



 

Er was ook nog tijd om binnen het secretariaat te schilderen. De resultaten zagen er perfect uit ! 
 

 

 

 

   
   
   

Terwijl de mannen dit mooie werk leverden werd ik benieuwd naar de technische 
werking  van de school. Van opleiding deed ik ‘ kleding ‘ en in samenwerking met 
BuSo De Hoge Kouter Kortrijk zou ik het vastenproject 2023 helpen voorstellen 
vanuit MBour. Ik zou de leerlingen scrunchies, een soort haarelastiek, laten maken 
met stof uit Belgie. In Kortrijk maakten ze scrunchies om te verkopen ten voordele 
van het vastenproject in stofjes uit MBour. 

In mijn voorbereiding stelde ik vast dat sommige naaimachines defect waren of een goed 
onderhoud konden gebruiken. We deden een goed onderhoud, maakten een inventaris per 
machines, vertaalden deze naar het Frans en op vraag van het schoolhoofd werden de herstellingen 
uitgevoerd door een technieker. We adviseerden ook een wekelijks onderhoud en voldoende gebruik 
van olie. 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

Ook de opstelling van het atelier kreeg een optimale herinrichting. 

 
 

 

 

 

 

 

De schooldirecteur Dhr. Kane betrokken wij volledig in dit proces en we vroegen regelmatig zijn 
mening. Zo kreeg hij het gevoel dat het zijn keuze was en niet die van ons. Hij was dan ook zeer 
tevreden en loofde ons met ‘ J’ai une nouvelle classe ‘ 

De leerlingen stikten elk een 4 tal scrunchies en de resultaten konden wij via videoverbinding tonen 
aan het BuSo De Hoge Kouter in Kortrijk. Dit project sprak de leerlingen bijzonder aan, en was 
bovendien heel betekenisvol voor hun werk. 

Wij gaan terug mee met de inleefreis van 2025. Misschien zijn er onder jullie ook vrijwilligers die aan 
het project van Keur Tippi willen meewerken. 

Bart en Anne Mie 

 
Vastenwerking Hoge Kouter 
 
De opbrengst van de vastenwerking van het buitengewoon secundair onderwijs de Hoge Kouter in 
Kortrijk ging dit jaar naar Keur Tippi. In maart videobelden ze met Dorine en enkele leerkrachten in 
Senegal om het project te leren kennen. De school verkocht onder meer brood en er was een sober 
maal.  
 

     
 



 

 
 

 
    
 
   
We laten hierover graag Juf Ruth en de leerlingen textiel ook zelf aan het woord. Hartelijk 
bedankt alvast voor jullie inzet. 
 
 



 

Binnen onze school, BuSO De Hoge  Kouter, bieden wij de leerlingen het vak  textiel aan. Daarbij 
zetten we vooral in op het fijn motorisch kunnen werken en het gebruik van een machine, 
een  naaimachine om  specifiek te zijn.   

De leerlingen waren erg enthousiast toen  ik hen voorstelde dat we scrunchies zouden maken 
voor  de aankoop van een nieuwe naaimachine maar niet  voor onze klas maar voor de leerlingen 
van Senegal.   

Ze waren gemotiveerd om dit project tot een goed einde te brengen. De stofjes die we kregen van 
Dorine, uit Senegal, zorgden voor dat tikkeltje extra. De uitwisseling was niet enkel virtueel maar 
ook met het materiaal. Onze stofjes gingen richting Senegal en Dorine zorgde voor echte Afrikaanse 
stoffen. Dit was toch al helemaal anders dan wat wij kennen  naar kleuren en vormgeving toe.   

We konden starten: knippen, stikken, draaien, elastiek in steken, afwerken en  verkopen. Alles 
verliep vlot en ook de twee virtuele momenten met de  leerlingen en begeleiders van Keur Tippi 
waren fijn om mee te maken.   

Het was een leerrijk en fijn project!   

Juf Ruth en de leerlingen textiel van   
BuSo de Hoge Kouter, Kortrijk. 
  

  



 

Mobatobato 
 
Ook dit jaar was Keur Tippi opnieuw aanwezig op Mobatobato te Waregem. Baron Casier werd 
omgebouwd tot een multicultureel festival waar ook vierde pijlerorganisaties zich komen 
voorstellen. We lieten er mensen kennis maken met de Senegalese cultuur en het project. Er 
werden heel wat Senegalese spulletjes verkocht en er konden buttons gemaakt worden met 
vrolijke Senegalese stoffen.  
 

 
 
 

 
  



 

Vooruitblik naar 2024 

 
 
Tenslotte blikken we graag al even vooruit op 2024. 
 
In maart 2024 zal onze 7e inleefreis doorgaan. Dorine zal dan opnieuw 10 enthousiastelingen mee 
op sleeptouw nemen door Mbour. Daar zullen ze kennis maken met de school en helemaal 
ondergedompeld worden in de Senegalese cultuur. Bent u geïnteresseerd om zelf ook eens een 
inleefreis mee te maken? Stuur dan zeker een mailtje naar doortjedv@telenet.be. 
 
 

    

 

Verder zetten we nog meer stappen om Keur Tippi zelfbedruipender te maken. Momenteel is de 
school nog afhankelijk van giften uit België, maar er wordt verder bekeken hoe er ter plaatste meer 
inkomsten gegenereerd kunnen worden zodat de school zelf kan voorzien in zijn eigen behoeften.  

We hebben alvast heel veel zin in het komende jaar.  
 
Bedankt voor jullie interesse en steun voor Keur Tippi. Jullie maken echt het verschil voor deze 
meisjes. We wensen jullie dan ook graag een gezond en heel gelukkig 2024 vol plezier, solidariteit 
en gezellig samenzijn.  
 

mailto:doortjedv@telenet.be


 

Wilt u Keur Tippi steunen? 
  
 
1. U kunt ons nog altijd steunen met een gift, die tevens ook aftrekbaar is in uw belastingen. 

Hoe gaat dit in zijn werk ?  
              

 Wanneer u een gift van min. 40,00 euro wil doen, doet u een overschrijving op 
bankrekening BE66 7380 3734 7143 op naam van VZW Kontinenten te Brugge met 
vermelding : keurtippi/uw rijksregisternummer/naam+voornaam. 

 
Belangrijk : wie belastingsvoordeel wil, moet overschrijven via zijn eigen rekening en zeker de 
mededeling niet vergeten 
Het jaar volgend op uw overschrijving krijgt u een fiscaal attest om bij uw aangifte te voegen. 

 

2. Wanneer u een gift van minder dan 40,00 euro wil doen, kunt u het bedrag overschrijven op 
het rekeningnummer van VZW Keur Tippi Senegal: BE64 6528 1667 8852. Hierbij krijgt u geen 
belastingsvermindering. 

 
3. Wilt u peter of meter worden van één van onze leerlingen, stuur een mailtje naar 

keurtippi@hotmail.be. Wij nemen dan contact op voor verdere regeling. 
 
 
Uw gift wordt integraal voor het project gebruikt. 
 
 

 

Voor meer informatie kunt u steeds een kijkje nemen op onze website: www.keurtippi.be of ons 
volgen op facebook (Keur Tippi Senegal).   

 
 
Bedankt alvast voor uw interesse in Keur Tippi. 

 

Met vriendelijke groeten 
 
Het team van Keur Tippi 

 

mailto:keurtippi@hotmail.be
http://www.keurtippi.be/

