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We houden er aan om jullie regelmatig te informeren wat er zoal te beleven valt in en rondom onze 

Ngobya school in Uganda. 

Maar eerste even terug in de tijd! De officiële opening van de school op woensdag 23 juli 2023, zit 

nog vers in het geheugen. Het tonen van foto’s en filmpjes op het tv scherm in de school wordt door 

de kinderen onthaald met vreudekreten en dans, ja ze dansen mee met op het ritme van de muziek 

en op de beelden welke ze zien. Ze herkennen elkaar, wat voor die kinderen nog steeds als een 

wonder aanzien wordt. 

Ook in de Banda Lodge, onze plaatselijk “thuis” in die twee weken, blijven ze zeer enthousiast over 

ons verblijf. Het is nu gebleken dat het ook voor hen een bijna onmogelijke opdracht was om voor 

iedereen afzonderlijk iets anders te koken. Zesentwintig volwassen personen moet je weten, dat 

hadden ze nog nooit meegemaakt. 

De levensboom, memorythree, welke Hedwig plantte tijdens de officiële plechtigheden, samen met 

de officielen van de school, staat in volle groei !!  een mooi aandenken aan die uitzonderlijke 

dag.(links tegen de haag) 

           

Op uitzonderlijke “hete “ dagen wordt ook buiten les gegeven, schaduw en wind doen wonderen. 

Ook in onze school wordt heel wat aandacht besteed aan afval. Wij dienen te verbranden wat kan, 

want ophaling bestaat hier niet. Toch proberen we brandbaar en niet brandbaar te scheiden.  

Foto links, Bemerk de twee houten bakken, rechts brandbaar afval, links niet brandbaar zoals glas, 

blik , … 

Foto rechts, onze “verbrandingsoven ! “ 

           



Elk jaar zijn er verkiezingen om “prefects” aan te duiden, kinderen welke verantwoordelijkheid willen 

opnemen voor een bepaald onderwerp in de school. Zie bijgevoegde aankondiging welke aan het 

aanplakbord in de school opgehangen wordt. Kandidaten dienen zich te verdedigen waarom ze 

kiezen voor een bepaalde “job”.. Er is de heel belangrijke prefect “ namelijk de “environment prefect” 

dus in dit geval is een meisje verkozen tot omgevings-verantwoordelijke , dus zeker alles wat met 

afval te maken heeft..Namukasa Rebecca is haar naam. 

 

             

Nr 9 in de lijst                                                                          het gaat er ernstig aan toe, met heel wat moeilijke 

                                                              vragen uit het ‘publiek’       

                     



                                                                                                          

Kinderen hebben geen tijd om zich te vervelen, want er is heel wat te doen in de school.Voor de 

internaat kinderen, welke drie maand op school verbrlijven, was er het bezoek van de ouders, dit na 

één maand van huis weg …Na de “academische zitting” welke weer veel te lang duurde, was er het 

middagmaal samen met de kinderen,,, een onvergeetelijk feest, vooral voor de kinderen. 

   

 

 

 

 

 

 

 



Er zijn heel wat optredens van onze kinderen in de omliggende kerken- met zang en dans. De vele 

uren aanleren van teksten en dansen zijn daar ook onderdeel van. De verplaatsingen zijn soms wat 

moeilijk, drie maal heen en weer naar Nkoni, zo een 6km van onze school, met per rit, 36 kinderen in 

ons busje ! !   

Op zondag gelukkig geen politie te zien, en vooral minder verkeer….maar iedereen super blij .. 

 

 

 

 

 



Maar om af te sluiten… nieuws van hier ….. 

 

Verbondenheid ten top op het praatcafé “ radio Oeganda tussen onze Ngobya school in Uganda en 

onze zusterschool St-Elooi in Wingene 

Vrijdag was er de jaarlijkse sponsoractie voor de twee kindjes, broer en zus, Nakiriija Parvin welke in 

het derde kleuterklasje zit, en Lutaaya Patrick welke in het derde studiejaar zit.   

Naast de sponsoractie, is het een grote meerwaarde voor de kinderen in beide scholen om elkaar en 

elkaars leefwereld beter te leren kennen.  Zo onstaat er begrip, verbondenheid en wederzijds respect 

en leggen we de basis om van onze kinderen wereldburgers te maken.. 

Een geslaagde videocall over 6000 km, tussen leefgroep zeven hier, en het zesde en zevende 

studiejaar in Oeganda. Een groot wonder voor de kinderen van onze school in Uganda.   

Een eerste échte kennismaking. Hoe fijn was dat!   

 

Die call was tot in de puntjes voorbereid, met dank aan juf Hanne en directeur Ann hier, en aan Carol 

daar in Oeganda. Om alles vlot te laten verlopen, werden zowel in de school hier als daar vooraf 

vragen opgesteld, en antwoorden voorbereid…Mooi toch hoe kinderen vlot overweg kunnen met de 

Engelse taal, een eerste vereiste natuurlijk om elkaar te begrijpen. 

Het was toch eventjes spannend omdat de elektriciteit uitviel in Uganda. Gelukkig was er Fisher, de 

zoon van Matilda die de generator op gang trok, waardoor we na enkele minuten weer verbinding 

hadden. 

Oprechte dank aan allen die op welke manier dan ook hun steentje bijdroegen. 

 

       

 

heerlijke taarten van (groot)ouders  

        



    

 

 

Leuke “acts” van de leefgroepen 

                     

 

 

Met opbrengst van het praatcafé “radio Oeganda” en van het solidair maal van de wijkscholen, zal in 

samenspraak met Mathilda de meest noodzakelijke materialen aangekocht worden.  De leerkrachten 

ter plaatse gaven al een verlanglijstje met broodnodige didactische materialen mee. 

We klopten af op 2.192 € , een super mooi bedrag waarvan elke euro heel goed zal besteed worden. 

 

Welgemeende dank aan jullie allen. 

 

Het creating power team , Lena, Jos, Marlies, Karlijn 

Het next generration creating power team,  Anneleen, Tine, Sara, Kaat 

Ngobya school Oeganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   


